
Retro'rs slaan hun strike op de bowlingbaan!
Afgelopen vrijdagavond 24 oktober was het zover: 13 fanatieke retro’rs trokken hun
beste bowlingschoenen (en hun minst serieuze gezichten) aan voor een twee uur
durend spektakel op de bowlingbaan.
Vanaf het eerste moment zat de sfeer er goed in. De ballen rolden, de kegels vlogen,
en de competitiespirit was overal voelbaar. Sommigen mikten op de perfecte strike,
anderen leken vooral te mikken op... tja, ergens in de buurt van de kegels. De scores
liepen flink uiteen – van indrukwekkend hoog tot verfrissend laag – maar het plezier
was overal even groot.
Cor en Martje lieten zien dat ze niet alleen stijl, maar ook skills hebben: met soepele
worpen en scherpe concentratie wisten ze de rest van de retro’rs het nakijken te
geven.

Hoogtepunt van de avond? Zonder twijfel het moment waarop één enthousiaste
retro’r (naam laten we om redenen van waardigheid achterwege ) erin slaagde om de
bal niet richting de pins, maar naar achteren te gooien. De baan in rep en roer, de
lachspieren op volle toeren.

Na al dat sportieve geweld werd er natuurlijk nog nagenoten met een borreltje aan de
bar, waar de verhalen al snel nog mooier werden dan de werkelijkheid.
Een avond vol plezier, competitie, en een flinke dosis humor – precies zoals een
retro-bowlingavond hoort te zijn! 
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Bowlen met Retrodaters 
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Terugblikken



De 13 Retro’rs en de Rolling Stones-revival

Wat begon als een gewoon avondje uit, werd een rock-‘n-roll reünie van formaat.
13 Retro’rs trokken op vrijdagavond 31 oktober jl. vol verwachting naar een
nagenoeg uitverkochte Cacaofabriek, waar een Tribute van the Rolling Stones de
klok moeiteloos een paar decennia terugdraaide. Vanaf de eerste akkoorden zat de
sfeer er goed in — 50-plussers voelden zich weer twintigers, de dansvloer trilde en
zelfs de muren leken mee te swingen. Zelfs toen... “Keith Richards” ten tonele
verscheen. Of nou ja, bijna dan — de gelijkenis was twee druppels water, en de riffs
waren zó raak dat je zou zweren dat de echte Keef himself op het podium stond.
Zelfs de fles Jack Daniels ontbrak niet op het podium.

De band speelde met een aanstekelijk enthousiasme: oude hits als Jumpin Jack Flash,
Miss you, Brown Sugar en Start me up, maar ook vergeten juweeltjes, alles werd met
passie nagespeeld. Er werd luidkeels meegezongen, fanatiek meegeklapt en met
zichtbaar plezier meegedanst.

Na afloop trokken de Retro’rs richting de bar, waar ze met een borrel in de hand hun
stem terug probeerden te vinden. De stemmen waren hees, de glimlachen breed. En
toen de laatsten naar huis vertrokken, bleef één zinnetje maar in hun hoofd
rondzingen:
“I can’t get no… satisfaction!”

Een avond vol nostalgie, energie en eeuwige jeugd — precies zoals de Stones het
bedoeld hadden.

Terugblik 
Tretro's op stap: Tributeband Rolling Stones

door Ronald
 



Dat Frits vol passie kan vertellen over het bouwen van violen, wisten we
al. Maar dat zijn liefde voor het ambacht hem óók tot messenslijper
maakte, was voor velen nieuw. Want voor het maken van een viool is
scherp gereedschap essentieel — en dat bracht Frits ertoe om het vak van
messenslijpen tot in de finesse te leren.
Tijdens een demonstratie liet hij ons zien wat een écht scherp mes
allemaal kan. Een tomaat die in tweeën valt nog vóór je mes het
vruchtvlees raakt, een appeltje zo dun geschild dat je er bijna doorheen
kunt kijken, en een spitskool flinterdun gesneden als zijden linten. Zelfs
de pompoen voor een pannetje soep ging moeiteloos in blokjes — een
kleine oefening in pure precisie.
Daarna nam Frits ons mee naar zijn heiligdom: de werkplaats. Tussen
hout en gereedschap leerden we alles over slangenhout, het kostbare
materiaal waar strijkstokken van worden gemaakt. We stonden versteld
van het gewicht, de geur en de verhalen die Frits met zichtbaar vuur
vertelde.
Het werd een avond vol vakmanschap, passie en gezelligheid — met een
gastheer die zijn ambacht én zijn enthousiasme gul deelde.
Dankjewel, Frits, voor de leerzame en gezellige avonden!

Terugblik
Twee vlijmscherpe avonden 

bij Frits



Wat was het een heerlijke dag! Al om 10.00 uur verzamelden zich de eerste
navigatoren, puzzelaars en chauffeurs bij de kerk om gezamenlijk op weg te gaan

naar Dorpscafé De Zwaan in Heeze. Daar startten we met een gezellig kopje koffie
en werden de teams gevormd — de motoren begonnen al te pruttelen van ongeduld!

De route voerde ons langs landelijke wegen, via Valkenswaard naar de Achelse
Kluis, waar we genoten van een smakelijke lunch (of van de opzwepende muziek
van een hardloopwedstrijd die toevallig van start ging). Onderweg waren er volop
opdrachten, zoekplaatjes en puzzels, dus concentratie was vereist — al gold dat niet

voor iedereen…
Het bestuur besloot namelijk “even te vergaderen” onderweg, wat later bij de

prijsuitreiking niet onopgemerkt bleef. 😄
Na de lunch reden we verder via de Dodendraad, Hamont, Budel, Soerendonk en

Sterksel terug naar het warme welkom van De Zwaan. Daar werd, onder het genot
van een drankje, de prijs uitgereikt aan de winnaars: Anita, Marie-Claire en Mirjam!

🏆

De poedelprijs ging met veel plezier naar het bestuur — vergaderen kunnen ze
prima, maar puzzelritten rijden… dat laten we aan anderen over!

Een groot dankjewel aan Janneke en Marie-Louise voor de geweldige organisatie.
Het was een topdag vol gezelligheid, lachen en avontuur — graag volgend jaar weer!

Terugblik op de
Autopuzzelrit



Retrodaters Stamtafelavond op 13
november a.s.



We merken dat het nog geregeld voorkomt dat deelnemers
zich op het laatste moment afmelden, terwijl alles al is

geregeld. Vooral bij externe workshops is dat er lastig - voor
ons én voor de organisatie waarmee we samenwerken. 

Onze tip:

Noteer direct in je agenda dat je je hebt aangemeld. Mocht je
toch van gedachten veranderen, haal jezelf dan tijdig uit de

poll én stuur ons een korte mail dat je je afmeldt. Wacht niet
tot het moment waarop er betaald moet worden - dan is het

écht te laat. Zo kunnen we op tijd schakelen en voorkomen we
onnodige kosten en teleurstellingen. 

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking!

Even tussen ons...



Fluitketelschuiftoernooi
in het Park

# Retrodaters nemen deel aan het Fluitketelschuiftoernooi!

We zijn ontzettend blij dat we met één team, "De Retrofluiters,"
kunnen deelnemen aan het legendarische

Fluitketelschuiftoernooi in het park. Het evenement was zo snel
uitverkocht dat we helaas slechts met één team konden

inschrijven. Het toernooi begint om 13.00 uur en duurt tot 01.00
uur, dus er is volop tijd om te wisselen.

Aangezien er in december geen Stamtafelavond is, lijkt het ons
een leuk idee om elkaar hier te ontmoeten en ons team aan te

moedigen, onder het genot van bijvoorbeeld een glaasje
glühwein!

Kom ons aanmoedigen en zorg voor een flinke dosis gezelligheid
langs de zijlijn — hoe meer supporters, hoe beter! 🎉



We kondigden al eerder aan dat we met ingang van 1 januari 2026 een jaarlijkse bijdrage van €24,- gaan
vragen voor het lidmaatschap van Retrodaters.
Daarnaast willen we het nieuwe jaar natuurlijk weer feestelijk met jullie starten!
Op zaterdag 24 januari 2026 organiseren we opnieuw een knallend feest in Café Schafrath. De live band
zorgt voor gezellige muziek uit de jaren ’70 en ’80, en het belooft – net als vorig jaar – een heerlijke
avond te worden vol dans, gezelligheid en leuke ontmoetingen.
Er zijn mooie prijzen te winnen, en de toegang tot de feestavond bedraagt, net als vorig jaar, €27,50 –
inclusief drankjes (bier, wijn, frisdrank) en hapjes (Introducées zijn welkom en betalen €27,50).

We snappen dat dit er financieel best inhakt bij sommigen van jullie. Daarom hebben we een fantastische
aanbieding gemaakt die geldig is tot 1 december a.s.:
 👉 Betaal vóór 1 december je lidmaatschap voor 2026 (€24) én je feestavond (€27,50) samen voor slechts
€45,-!
Zo profiteer je van een mooie korting én ben je verzekerd van een plekje op hét feest van het jaar! 💃🕺
Betalen kan op twee manieren:
 1️⃣ Via het Tikkie in de WhatsApp-groep
 2️⃣ Of maak €45,- over naar NL86 ABNA 0424 5428 89
 t.n.v. Jaklien Koole, onder vermelding van je voor- en achternaam

Wil je niet naar de feestavond komen maar wel lid blijven?
Zorg dan dat je vóór 31 december 2025 je lidmaatschap à €24,- voor 2026 hebt betaald op bovenstaand
rekeningnummer.
Als we je betaling op 1 januari 2026 nog niet hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat je geen lid meer
wilt zijn van Retrodaters en schrijven we je uit.
Deelname aan stamtafelavonden en andere activiteiten is dan niet meer mogelijk.

Wil je heel graag lid blijven maar lukt het je niet financieel, bespreek het dan even met ons  dan
zoeken we samen naar een oplossing!

Nieuwjaarsfeest en  lidmaatschap 2026



Initiatieven van leden

8 november: Wandeling in herfstkleuren in Bakel (door Marjo)
16 november: Philips Symfonie Orkest Daphnis & Cloë (door Frits)
22 november: Tribute Pink Floyd Cacaofabriek Helmond (door Ronald)
14 december: A festivalof lessons and Carols in Helmond (door Carien)
19 juni: Chansons Muziekgebouw Eindhoven (door Ina)


